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Goede Vrijdag 

15 april 2022 

19.30 uur 

Hofkerk 

 

 

 

Voorgangers:   

ds. Caroline der Nederlanden & Cees Muusse 

Lector: Miriam Klip-Mieremet 

 

gezamenlijke viering van 

 de Evangelisch-Lutherse gemeente Delft 

& 

de protestantse wijkgemeente Hof van Delft 

Organist: Sabine Geerlof 
 

In deze voortzetting van de dienst, die gisteren is begonnen, gaan wij mee met 
Jezus op Zijn weg van lijden en sterven. Dit wordt uitgebeeld in het doven van 
de Paaskaars. Met Zijn lijden en sterven komt Jezus ons nabij in de pijn 
waarmee wij mensen zijn. Dat dood en duisternis niet het laatste woord 
hebben, wordt zichtbaar in de voortzetting van deze dienst morgenavond 
tijdens de Paaswake.. Er is daarom geen zegen aan het eind van deze dienst 

Kleur: Paars, de kleur van boete en inkeer. 
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 De dienst begint in stilte 

 Stil gebed 

● Woorden op de goede vrijdag 

● Drempelgebed 

Bij U schuilen wij in het onbarmhartig licht van deze dag. 
Hoor ons, God, en blijf ons niet ver. 

Hoor ons en kom ons te hulp! 
Gij, onze wal tegen nacht en ontij! 
in uw handen, Heer, bevelen ook wij ons leven. 

Hoor ons en kom ons te hulp!  
Behoed ons in de schaduw van uw vleugels 
als wij hier waken en bidden 
met Hem, uw Zoon, die tot in de dood aan U vasthield 

Hoor ons en kom ons te hulp! 

 Bijbellezing: Hosea 6: 1 - 6  

 Zingen: Mijn, God mijn God waarom verlaat Gij mij  
Liedboek 2013, 22 1, 2, 10 

 
 
2. Nochtans, op U, o God die heilig zijt 
en troont op lofgezangen, U gewijd 
door Israël dat gij hebt uitgeleid, 
steunt ons vertrouwen, 
immers, de vaad'ren bleven op U bouwen, 
dat Gij hen naamt in heilige bescherming: 
Gij hebt, als zij riepen om ontferming, 
hen niet beschaamd. 

10. Want geenszins achtte mij de Heer gering, 
die lag vernederd in vernedering. 
Hij heeft mijn leven aan vernietiging 
niet prijsgegeven! 
Hij heeft zijn aanschijn over mij verheven 
en op mijn woord, dat met geween en klagen 
oprees tot Hem om zijne hulp te vragen, 
heeft Hij gehoord! 

 

HET VERHAAL VAN HET LIJDEN EN STERVEN VAN JEZUS 

 Bijbellezing: Johannes 18: 1- 11 
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 Zingen:  Met de boom des levens 
Liedboek 2013, 547, 1 

 
 

 Bijbellezing: Johannes 18: 12-27 

 
 Zingen:  Met de boom des levens 

Liedboek 2013, 547, 2 

 
2. Laten wij dan bidden 
in dit aardse dal, 
dat de lieve vrede 
ons bewaren zal, 

Kyrie eleison, 
weest met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan, 

 
 Bijbellezing: Johannes 18: 28- 40 

 
 Zingen:  Met de boom des levens 

Liedboek 2013, 547, 3 

 
3. want de aarde vraagt ons 
om het zaad des doods, 
maar de hemel draagt ons 
op de adem Gods. 

Kyrie eleison, 
weest met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan, 

 
 Bijbellezing: Johannes 19: 1-16a 

 
 Zingen:  Met de boom des levens 

Liedboek 2013, 547, 4 

 
4. Laten wij God loven, 
leven van het licht, 
onze val te boven 
in een evenwicht, 

Kyrie eleison, 
weest met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan, 
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o Stilte 

 Bijbellezing: Johannes 19: 16b-30 

 
 Zingen:  Met de boom des levens 

Liedboek 2013, 547, 5 

 
5. Want de aarde jaagt ons 
naar de diepte toe, 
maar de hemel draagt ons, 
liefde wordt niet moe. 

Kyrie eleison, 
weest met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan, 

 
 - De paaskaars wordt gedoofd - 

o - Stilte – 

 
 Bijbellezing: Johannes 19:31-37 

 
 Zingen:  Met de boom des levens 

Liedboek 2013, 547, 6 

 
6.  Met de boom des levens 
doodzwaar op zijn rug 
droeg de Here Jezus 
Gode goede vrucht. 

Kyrie eleison, 
weest met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan, 

 

KRUISMEDITATIE 

Mijn volk, wat heb Ik misdaan of waarmee heb Ik u bedroefd? 
Ik heb de aarde voor de dag geroepen en aan jullie handen toevertrouwd, 
maar jullie hebben van Mijn tuin een wildernis gemaakt, 
Mijn levenswerk werd een dodenakker. 
Waarom laten jullie dat toe? 

Ik heb over jullie Mijn regenboog gesteld, een teken van vrede en 
toekomst, maar nog steeds staan dodelijke wapens gericht op mensen, 
nog steeds wordt Mijn goede schepping bedreigd. 
Waarom laten jullie dat toe? 

  



  

Stille week 2022 Goede vrijdag  6 

 Zingen:  Ontferm u God 
Liedboek 2013; 274, 2 

 

Ik heb mij laten kennen als Bevrijder, Ik heb het slavenhuis opengeslagen 
en de machten van de dood gespleten, zodat jullie de vrijheid in konden 
gaan. Maar nog steeds houden jullie elkaar in slavernij en belemmeren 
jullie elkaar. 
Waarom laten jullie dat toe? 

Ik heb Mij tot jullie Bondgenoot gemaakt. Bondgenoot van allen die 
verdrukt worden, maar nog steeds worden tallozen getergd en geteisterd 
door terreur en tirannie. 
Waarom laten jullie dat toe? 

 Zingen:  Ontferm u God 
Liedboek 2013; 274: 2 

Ontferm u God, kyrie eleison, 
Wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 
Kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 
Zonder u raken wij de liefde kwijt 

 
Ik heb jullie Mijn wet gegeven, leidraad tot leven, en zo de richting 
aangegeven naar een dienend samenleven in liefde voor elkaar. 
Maar nog steeds zoeken jullie naar macht, nog steeds worden mensen 
overheerst en klein gehouden, nog steeds willen jullie heersen zelfs in het 
Koninkrijk Gods. 
Waarom laten jullie dat toe? 

Ik heb jullie met overvloed gezegend, met dagelijks brood en meer dan 
dat, maar nog steeds sterven op Mijn akker mensen van honger en blijven 
kinderhanden leeg. 
Waarom laten jullie dat toe? 
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 Zingen:  Ontferm u God 
Liedboek 2013; 274: 2 

Ontferm u God, kyrie eleison, 
Wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 
Kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 
Zonder u raken wij de liefde kwijt 
 
Ik heb jullie Mijn Woord gegeven, Mijn hartsgeheimen toevertrouwd, maar 
afgoden vinden nog steeds overal gehoor en mensen kiezen doodlopende 
wegen. Ze dwalen omdat ze Mij niet kennen, niet van Mij gehoord hebben. 

Waarom laten jullie dat toe? 

Ik heb Mijn eigen Zoon naar jullie toe gezonden, Mijn evenbeeld, Mijn 
uitgestrekte hand, maar Hij is afgewezen, uitgestoten, vernederd, 
weggeschopt in de dood. 
Waarom? 

Ik heb Hem bij jullie teruggebracht, de Levende die leven geeft, maar Hij 
gaat nog steeds telkens weer dood waar mensen worden gekruisigd, 
vertrapt, vernederd, doodgemarteld. 
Waarom laten jullie dat toe? 

Mijn volk, wat heb Ik u misdaan, of waarmee heb Ik u bedroefd? 
Wat had Ik nog meer moeten doen, dat Ik er niet aan gedaan heb? 
Antwoord Mij! 

o - Korte stilte - 

 Zingen:  Ontferm u God 
Liedboek 2013; 274: 2 

Ontferm u God, kyrie eleison, 
Wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 
Kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 
Zonder u raken wij de liefde kwijt 

 
 Dienst der Gebeden 
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 Zingen:  Nu valt de nacht 
Liedboek 2013, 590)  

 
 
2   De wereld gaf 
Hem slechts een graf, 
zijn wonen was Hem zwerven; 
al zijn onschuld werd Hem straf 
en zijn leven sterven. 
 
3   Hoe slaapt Gij nu, 
die men zo ruw 
aan 't kruishout heeft gehangen. 
Starre rotsen houden U, 
rots des heils, gevangen. 
 

4   't Is goed, o Heer, 
Gij hoeft de eer 
van God niet meer te staven. 
Leggen wij ons bij U neer, 
in uw dood begraven. 
 
5   Hoe wonderlijk, 
uitzonderlijk 
een sabbath is gekomen: 
eens voor al heeft Hij het juk 
van ons afgenomen.

 Bijbellezing: Johannes 19: 38-42 

 
 - We verlaten in stilte de kerk - 


